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Adres Redactie: 

deKlep@Horssen.nu 

Dorpshuis de Horst, Rijdt 38 

Bankrek.nr. NL10RBRB069.53.03.031 
Redactie 

Henny de WildtTel.: 06 54714932 
Toos KistemakerTel.: 06 29382486 
Han BlokTel.: 542580 
Jan HerckenrathTel.: 541395 
Bestuur 

Voorz. Han Blok Tel.: 542580 
Penningm. Leida BerntsTel.: 542167 
Secr. Hans van ElkTel.: 541649 
Overige medewerkers 
Math Ahout, Henk Fleuren, Coen van 

Wichen,  
Toon van Kampen 
Contactpersoon bedrijven en 
adverteerders 

Leida BerntsTel. 542167 
Bezorger van de Klep 

Rinie VerwaayenTel.: 542153 

 

Wat is de Klep? 

  

De Klep is een blad van en voor inwoners van 

Horssen. De Klep verschijnt tweewekelijks en 

wordt gratis aan huis bezorgd.  

Ter bestrijding van de kosten wordt er jaarlijks 

een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

  

Verdere inkomsten komen uit advertenties.  

Een advertentie kost per keer € 18,50, € 9,50 en 

€ 7,50 voor resp. een hele, halve en kwart 

pagina per keer. Plaatsing in elke uitgave 

gedurende een jaargang kost respectievelijk    

€ 200, € 150 en € 100. Neem hiervoor contact op 

met Leida Bernts.  

  

Kleppertjes zijn kosteloos.  

  

Uw stukje in De Klep ? En op de website Horssen.nu ? 

Richtlijnen voor de opmaak 

▪ Bestandstype: Word of pdf 

formaat 

▪ Pagina indeling: A4 staand 

▪ Minimale lettergrootte voor 

koppen:  

18 pt, voor tekst: 16 pt 

▪ Geen kop- en/of voetteksten 

U kunt uw mededelingen ook plaatsen 
op het dorpsportaal. U kunt daarvoor 
dezelfde opmaak gebruiken als voor 
De Klep, maar wij kunnen alleen Word 
bestanden gebruiken. Een pdf formaat 
past niet in de stijl van de website.  

Let op:  De Klep wordt samengesteld 

in A4-formaat. Bij het afdrukken wordt 

dit automatisch verkleind naar A5. Met 

bovengenoemde instellingen blijft uw 

tekst goed leesbaar.  

  
Houdt in uw stukjes rekening met 
het auteursrecht op plaatjes en met 
de privacy wetgeving  

Stuur uw bericht naar 

deKlep@Horssen.nu of naar Rijdt 38  

Stuur uw bericht naar 
webredactie@Horssen.nu  

  

Kopij voor de volgende Klep gaarne inleveren uiterlijk: 

Maandag 8 januari vóór 18.00 uur voor de Klep van 10 januari 2024 

Maandag 22 januari vóór 18.00 uur voor de Klep van 24 januari 2024 

mailto:deKlep@Horssen.nu
mailto:deKlep@Horssen.nu
mailto:webredactie@Horssen.nu
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     Horssen        

      Activiteiten- en Festiviteiten    

      Kalender 2023 - 2024 
 

    December 2023 

28 Ophalen oud papier 

30 Appelflappenactie van volleybalvereniging Atalante 

     

Januari 2024  

4 Verlichte boerderijenroute 

9 Open eettafel.  
Aanmelden bij Anny tel. 542004 of 0613108191  

9 Repair café 

20 Prinsenreceptie Prins Harrie en Jeugdprinses Imke, 
vanaf 18.00 uur dorpshuis De Horst. 

23 Open eettafel.  
Aanmelden bij Anny tel. 542004 of 0613108191  

25 Ophalen oud papier 

 
DOKTERSDIENSTEN 

Huisartsenpraktijk  Gerrits 

Tel.: 0487-541390 

Hertenkamp 1 

Huisartsenpost Nijmegen en omstreken 

Tel.: 024-3523579 

Spoedplein CWZ 

Thuiszorg: via "zorg in mijn wijk". Na het digitaal invullen van uw gegevens wordt er 

contact opgenomen door de zorgaanbieder die op dat moment dienst heeft. Voor spoed 
aanvragen kan de huisarts telefonisch een aanvraag indienen. Als betreffende persoon 
nog in het ziekenhuis verblijft kan dit via het transferpunt vanuit het ziekenhuis. 
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Iedere zaterdagavond is er om 19.00 uur 
een H. Mis in de protestantse kerk in 
Horssen. 

                       
   
 De eerst volgende Heilige Missen   
                 
        23 dec    19.00 uur   4e zondag van de Advent 
                                                (samenzang) 
                           voorganger  past. Pieter Zimmermann   
        30 dec    19.00 uur    m.m.v. het gemengd koor 
                           voorganger  past. Pieter Zimmermann  
          6 jan     19.00 uur    m.m.v. het gemengd koor 
                           voorganger  past. Pieter Zimmermann 
        13 jan     19.00 uur    (samenzang) 
                           voorganger  past. Pieter Zimmermann  
        20 jan     19.00 uur    m.m.v. de Cantorij 
                           voorganger past.  Pieter Zimmermann        
       
Misintenties voor deze vieringen ( € 12 ) kunt u opgeven bij             
Lenie van Oosteren, Mr Mulderstraat 24      
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Kerststalbezichtigingen  
 
In alle vijf dorpen van onze parochie is op een bijzondere manier een kerststal 
opgesteld. U bent van harte uitgenodigd om deze te bezichtigen. Desgewenst 
kunt u uw eigen route samenstellen. 
 

 
 
 
-De kerststal in Afferden staat in de vitrine van de oude toren op ’t Hoog in 
Afferden. De oude toren is altijd open, dus kijken kan altijd. De kerststal staat 
er vanaf zaterdag 16 december t/m zaterdag 20 januari. 2e kerstdag zijn we 
aanwezig van 12.30 tot 16.00 uur met muziek, chocomel, Glühwein en 
kerstkransjes. 
 
-De kerststal in Deest is te bezichtigen op 1e Kerstdag tussen 13.00 en 15.00 in 

het dorpshuis het Trefpunt. 

-Bezichtiging kerststal in de kerk van Druten:  1e en 2e kerstdag 11.00 uur tot 

17.00 uur en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 17.00 uur.  (Geen bezichtiging 

op zondag 31 december) 

-In Horssen komt er een kerstgroep in het portaal van de voormalige 
H.Antonius Abt kerk en wel op:  Kerstavond van 19.00 u. tot 21.00 u.,   Eerste 
Kerstdag van 12.00 u. tot 15.00 u. en 

Tweede Kerstdag van 12.00 u. tot 15.00 u. 
 
-Oude Toren aan de Koningsweg in Puiflijk:  Eerste Kerstdag (25 december) 

13.00 – 16.00 uur,  Tweede Kerstdag (26 december) 13.00 – 16.00 uur.  De 

leerlingen van basisschool 't Geerke worden op donderdag 21 en vrijdag 22 

december in de kerststal in de Oude Toren ontvangen. 
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Kerktijden Prot. Kerk.  

23 dec. Ds. H. van Kapel Pastor J.Steeghs 

19.00 uur  Kinderkerstfeest  Bergharen. 

 

24 dec. Kerstavond 20.00 uur  

 Ds. H. van Kapel    Bergharen. 

 

25 dec. Eerste Kerstdag. Ds. W de Koeijer    Horssen. 

Mw.R. de Koeijer en Mevr.G. Kalisvaart zullen de dienst muziekaal 

opluisteren. 

 

31 dec. Oudejaars dienst.   10.00 uur. Ds. H van Kapel Horssen. 

 

7 jan. Ds. H. van Kapel Bergharen. 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur. 

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21990 

  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21990
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Informatie Dorpslijst Horssen  
 

Afscheid van Ben Rouwhorst 
Hoewel misschien geen politiek nieuws, willen we 
toch even stilstaan bij het overlijden en het afscheid 
van een bijzonder mens, trouwe supporter, 
terreinbeheerder en erelid van AAC-Olympia. 
Ben was een vrijwilliger zoals er nog maar weinig zijn. Bij Ben ging het voetbal 
altijd voor.  
Afgelopen vrijdag werd er op indrukwekkende manier afscheid genomen van 
Ben. Met de kist op de middenstip van het hoofdveld werd Ben door de vele 
opgekomen leden met een langdurig applaus bedankt voor zijn jarenlange 
werkzaamheden voor de vereniging. Een indrukwekkend en mooi moment.  
 

Fokverbod dam- en edelherten van de baan 
Hertenkampen mogen blijven bestaan. De kampen werden eerder bedreigd, 
omdat er een verbod op het houden van dam- en edelherten zou komen, 
maar voor deze dieren gaat een uitzondering gelden. 
Het demissionaire kabinet komt volgend jaar met een zogenoemde huis- en 
hobbydierenlijst, waarop dieren staan die je mag houden. Dieren die niet op 
de lijst staan, zijn verboden.  
Herten zouden aanvankelijk niet op de lijst komen. Wel mochten 
hertenkampen openblijven tot de laatste herten overleden zouden zijn, maar 
er mocht niet meer mee gefokt worden. 
 
Net als vele andere gemeenten heeft het college van B&W van Druten bij de 
minister aangedrongen het besluit te heroverwegen.  
Hertenkampen in Nederland hebben een lange geschiedenis en komen ook in 
onze gemeente op verschillende plaatsen voor. Ze hebben een 
maatschappelijke waarde. 
Begin dit jaar zei demissionair minister Adema nog dat het houden van herten 
verboden zou moeten worden. "Het dier is bedoeld om vrij in de natuur te 
lopen", liet de politicus toen weten. We zijn blij dat hij hierop terugkomt. 
 

Van dromen naar denken over Druten 
In de eerste helft van 2023 heeft men trends en ontwikkelingen in 
beeld gebracht en zijn de dromen voor Druten opgehaald zo- 
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wel vanuit de samenleving als binnen de gemeente. Aan de 
hand hiervan is er een aantal richtingen bepaald waarover ie- 
dereen het eens is, maar is er ook een aantal botsingen en di- 
lemma’s geconstateerd waarover nog keuzes gemaakt moeten wor- 
den. Deze zijn besproken in de volgende fase: Denken over Druten. 
Denken over Druten heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2023 door 
de volgende activiteiten en bijeenkomsten: een enquête onder de inwoners 
(132 respondenten) en Swipocratie (661 respondenten) en diverse 
bijeenkomsten met inwoners, partners, ambtenaren, scholieren van Pax 
Christi, raad en college. De resultaten worden begin 2024 gepresenteerd. 
Als Dorpslijst Horssen gaan we in 2024 werken aan een toekomstvisie op 
Horssen. Iedereen mag hierover meepraten. We zullen u hierover via de Klep 
op de hoogte houden. 
 

Skatepark op de Gelenberg 
Voor de bouw van het nieuwe zwembad en sporthal aan de Gelenberg moest 
de half pipe die daar aanwezig was wijken. Daarvoor in de plaatst heeft de 
gemeente Druten een nieuw skatepark aan laten leggen. Hoewel het nog niet 
open is, omdat de uitslag 
van de keuring nog niet 
binnen is, gaan er al 
diverse filmpjes rond op 
de social media. De jeugd 
is erg enthousiast over 
de baan. Als de baan 
wordt goedgekeurd dan 
is de bedoeling dat hij al 
wordt opengesteld. De 
officiële opening zal 
ergens in het voorjaar 
zijn als ook de omgeving op orde is.  
 
 

Dorpslijst Horssen wenst u fijne feestdagen! 
 

Nadine, Marrie en Paul      info@dorpslijstHorssen.nl  

 
 

mailto:info@dorpslijstHorssen.nl
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Ben Rouwhorst  

Hoewel “ginnen echte”, is een geweldige “Horssense miens” heengegaan. Ben 

Rouwhorst (1941) en zijn vrouw Mariet kwamen uit het dorpje Ziewent in de 

achterhoek. Dat is een dorpje in de buurt van Lichtenvoorde, net zo groot als 

Horssen en voor Horssense mensen net zo onbekend als Horssen voor de 

inwoners van Ziewent. Als dorpeling hechtte hij eraan om de mensen in zijn 

omgeving te kennen en opgegroeid met “naoberschap“ vond hij het 

vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. 

Hij werkte bij een boerenorganisatie, die voor het registreren van koeien en 

kalveren zorgde. Dat gebeurde door middel van een document waarop het 

vlekkenpatroon van een kalf werd weergegeven, de zogenaamde schets. Van 

1933 tot en met 1991 was dat een wettelijk verplichte registratie bij 

koeienboeren. De schetser kwam langs en tekende de vlekken op het papier. 

Daarmee ging het dier in de stamboekregistratie. In 1992 verdween deze vorm 

van registratie en kwam het oormerk. 

Toen er een plek in de regio Maas en Waal vrij kwam, heeft hij daarop 

gereageerd. Er was toen geen woning in Horssen beschikbaar en hij is dan ook 

enkele jaren bij Piet Herckenrath en Leentje Hoek in de kost geweest. Ze 

trouwden in mei 1967, toen hun huis in de Burg.Bouwensweg klaar was. Zij 

hebben daar tot nu toe gewoond.  

Ben leerde door zijn werk als koeienschetser heel Maas en Waal kennen en heel 

Maas en Waal kende Ben. Als hij iemand niet kende, dan vroeg hij het wel met 

de woorden: ”Van wie bende gij dur inne.”  

Als wij als goede buren een eindje met Ben door de polder gingen fietsen, kreeg 

je van hem uitleg over alle boeren die daar woonden. Ook wist hij van wie al 

die weilanden waren. Ben was overal voor in, zo was hij misdienaar en dan was 

hij weer barkeeper. Wij hebben Ben vooral gekend van het voetballen in het 

vierde elftal en natuurlijk als groot liefhebber van de derde helft. Als het vijf uur 

was geworden, zei Ben: “De 5 is in de klok, het is tijd voor een slok”. Als hij een 

slokje op had, begon hij soms te zingen. Velen zullen zich zijn “Boerke uit 

drachten “ wel herinneren. Verder was hij meer dan 50 jaar lid van de kaartclub 
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in de buurt en beheerde hij de pot. Ook is hij een keer uitgeroepen tot “De 

grootste Streuper.”  

De laatste jaren was Ben bijna altijd op het voetbalveld te vinden. Hij deed daar 

allerlei klussen en was regelaar bij het bouwen van de kantine. Het is dan ook 

mooi dat de leden van de voetbalvereniging in de kantine afscheid van hem 

hebben genomen.   

Ben was al enkele jaren ziek. ”M’n hartkleppen kieren” zei hij als je erom vroeg. 

Maar verder liet hij dat nooit merken. Ondanks de gezondheidsklachten 

hebben Ben en Mariet samen nog een mooie treinreis in Zwitserland gemaakt. 

“Het was machtig mooi”. zei hij dan. Het was dan toch nog onverwacht dat hij 

door een hersenbloeding is overleden.  

Ben bedankt voor alle plezier en hulp, niet alleen voor de buren, maar ook voor 

heel veel mensen uit Horssen en omgeving. 

Wij wensen Mariet de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de 

komende tijd.  

Bert van der Zandt en Bert van de Geijn 
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MASSAGEPRAKTIJK ELISACURA 
 

wenst u fijne feestdagen & een gezond 2024! 
 

 

Wij bieden aan: 

 

- Klachtbehandeling 

- Sportmassage 

- Hersteltraining 

- Taping (sport/medical) 

- Ontspanningsmassage 

- Wellnessbehandeling 

- Zwangerschapsmassage 

- Bedrijfsmassage 

- Seniorenmassage 

- Bewegen voor senioren (groepslessen) 

 

- Leuke geschenken/cadeaubonnen voor kerst 

 

 

Massagepraktijk ElisaCura                     www.elisacura.nl 

’t Straatje 3                                            welkom@elisacura.nl 

6631 AV HORSSEN                                     0622332212 
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Toneelgroep Horssen wenst u allen  

Fijne feestdagen en een mooi en gelukkig 2024! 

  
We hopen u snel te mogen begroeten bij onze kakelverse voorstelling  

GEVANGEN IN HET NET 

op zaterdag 6, 13 en zondag 7 januari 2024             20.00 uur  
en zondagmiddag 14 januari 2024                             14.30 uur 
in Dorpshuis De Horst, Rijdt 38 te Horssen 
  
Kaartverkoop via de website: www.toneelgroephorssen.nl 
of per telefoon: 0487 79 45 25 
€10,- voor volwassenen, jeugd tot 18 jaar €6,- 
       

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Avondactiviteit ‘Het leven van de Maas 

en Waler in de tijd van Mina Kuppen 

 

Het leven van een eeuw geleden uitgebeeld! 
 

Ga mee terug in de tijd, naar het begin van de vorige eeuw en ontmoet de Maas 

en Waler! De bakker, de slager, de kruidenier en het dienstmeisje. Ook Mina 

Kuppen zal aanwezig zijn, een rijke vrouw die geld gegeven heeft om de kerk en 

het klooster St. Elisabeth (het gebouw van het museum) te bouwen. Je ontmoet 

ze allemaal en hoort hoe hun leven is. Degenen die het niet best hadden maar 

ook zij die het goed hadden. De figuranten beelden het leven van alledag in die 

tijd uit. Ze zijn aan het werk en vertellen iets over hun leven. 

Dit avondprogramma is niet alleen bedoeld voor gezinnen. Eenieder is van harte 

welkom.  

Datum: vrijdag 29 december 2023 

Tijd: 19.00- 21.00 uur 

Gezinsactiviteit vanaf 6 jaar 

 

Toegangsprijs: € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen, inclusief 

consumptie en iets lekkers. Museumkaart/vriendenkaart is niet van toepassing. 

Aanmelden verplicht, via de website van het museum, 

www.museumtweestromenland.nl 

http://www.toneelgroephorssen.nl/
http://www.museumtweestromenland.nl/


18 
 

  
  

 



19 
 

  



20 
 

 

  

 

 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Oude Kerk in Horssen is geopend voor bezichtiging van hun 
levensgrote Kerststal: 
Kerstavond van 19 tot 21 uur 
Eerste Kerstdag van 12 tot 15 uur 
Tweede Kerstdag van 12 tot 15 uur 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

Op 9 januari is er weer een repair café in de foyer van ons Dorpshuis. U kunt 

hier tussen 11 en 13 uur kleine reparaties aan apparatuur laten doen. Ook 

voor  naaiwerk en herstelwerk kunt u langs komen. 

Bovendien hebben we twee mannen met flink wat kennis op het gebied van 

gebruik van Laptop; Pc en mobieltjes. 

Er is een kopje koffie of thee; iedereen is van harte welkom en je hoeft geen 

lid van onze vereniging te zijn. Mocht u wel lid willen worden bent u uiteraard 

van harte welkom. 
  

Seniorenvereniging Horssen 
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Stichting ’t RIEM gaat januari 2024 weer van  start. 

 

Bij enkele van onze cursussen/activiteiten zijn  plaatsen vrij gekomen. 

KLEDING MAKEN. 

Wegens de vele aanmeldingen gaan wij starten met een 2e groep Kleding 

maken. 

Er start een groep op dinsdag en een op woensdag in Dorpshuis “De Horst “ 

Er worden in het voorjaar 12 lessen gegeven, te starten op 16 en 17 januari,  

beide avonden van 19.30-21.30 uur. 

Voor meer informatie hierover kun je een email sturen naar Connie van der 

Voort: docent Kleding maken. Voort07@gmail.com of  info@hetriem.nl 

======================================================= 

YOGA 

Yoga beoefen je voor je gezondheid, om de dagelijkse stress aan te kunnen, of 

gewoon omdat je het leuk vind. Denk je tijdens de Feestdagen, ik moet nodig 

iets gaan doen, schroom niet en meld je aan. 

Aanmelden is mogelijk voor alle 3  groepen; Op maandag 19.15 en 20.30, en 

woensdag van 09.00 tot 10.00 uur. Ook is het mogelijk een proefles te volgen. 

Voor meer informatie via email naar Anjo Hol: anjohol7@gmail.com 

Of tel. 0681777682 of info@hetriem.nl. 

 

DAMESGYM 

Elke maandagavond van 19.30-20.30 vinden er in de Sportzaal bij DH de Horst 

Gym activiteiten plaats. 

Alle benodigde faciliteiten zijn hier aanwezig om onder deskundige leiding 

deze sport te beoefenen. 

mailto:Voort07@gmail.com
mailto:info@hetriem.nl
mailto:anjohol7@gmail.com
mailto:info@hetriem.nl
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Kom gerust vrijblijvend een keer kijken of meedoen, om de sfeer van deze 

gezellige groep te proeven. 

Voor meer info raadpleeg onze website: www.hetriem.nl of stuur een email 

naar info@hetriem.nl 

 

Olieverf schilderen 

Deze groepen starten weer dinsdag 16 en woensdag 17 januari, tijdstip van 

10.00 tot 12.00 uur. Plaats Kulturhus D`n Dulper Boven-Leeuwen. Op beide 

tijdstippen is er nog plaats. 

Docent Ton van Hulst kunstenaar en ervaren docent geeft volgens zijn huidige 

cursisten goed en prettig les. Wilt u de sfeer ervaren en of een proefles volgen 

meld u aan via info@hetriem.nl . 

 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en vooral veel gezondheid voor het nieuwe jaar. !! 

 

Bestuur Stichting ’t RIEM. 

 

http://www.hetriem.nl/
mailto:info@hetriem.nl
mailto:info@hetriem.nl
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Verlichte boerderijenroute in Maas & Waal  
Dit jaar organiseren boeren in Maas & Waal voor het eerst een verlichte 

boerderijenroute. Op 4 januari kan iedereen per auto de route van 40 

kilometer rijden tussen 17.00 en 21.00 uur.  

Bea Bosch uit Horssen is een van de initiatiefnemers. “Het is nu donker en wij 

willen graag voor een lichtpuntje zorgen in het nieuwe jaar. Dat gaat 

goedkomen, want er zijn meer dan 40 verlichte items/boerderijen langs de 

route te zien. Een kaartje kost 4 euro per auto, het is belangrijk dat iedereen 

zich op tijd op geeft via de website, www.boerenentuinderspakkenuit.nl, want 

vol is vol.” 

Unieke ervaring  

Mensen uit de hele regio zijn welkom en kunnen de route beginnen waar het 

hen het beste uitkomt. Bij een boerderij kan je uitstappen en wat lekkers 

halen. Bij de familie van Lent rijd je zelfs door de stal met koeien, een unieke 

ervaring. Met een app kan je de route volgen en voor de liefhebber is er een 

audiotour met meer informatie over de boerderijen en omgeving. 

 

Kinderjury 

Via de routeapp kunnen kinderen ook stemmen op de mooist verlichte 

boerderij. Hiermee maken ze kans op een middagje op de boerderij met 2 

vriendjes.  

 

Boert Bewust  

“Vorig jaar organiseerden we de route in Overasselt, dat was zo’n groot 

succes dat we het ook in Maas & Waal organiseren. Met Boert Bewust 

organiseren we met een groep boeren leuke activiteiten. We willen daarmee 

meer contact met de mensen om ons heen opzoeken. Zo kwamen we op het 

idee van de verlichte boerderijenroute. Leuk dat het nu ook in Maas en Waal 

gaat gebeuren!”, aldus Bea.  
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APPELFLAPPENACTIE…. van Volleybalvereniging Atalante! 

Ook dit jaar organiseert volleybalvereniging Atalante weer de jaarlijkse 
appelflappenactie.  

 
Op zaterdag 30 december 2023 vanaf 16:00 uur komen onze leden weer langs 

de deuren in Appeltern en Horssen voor de appelflappen verkoop. De 
verkoopprijs voor 4 lekkere flappen van de bakker bedraagt € 7,00. Vanaf 
15:00 uur kunnen de flappen ook bij Dorpshuis De Horst gekocht worden 

 
Lijkt het je leuk om te volleyballen, we zijn op zoek naar nieuwe leden! Neem 
eens een kijkje op onze site of doe een keer met ons mee, een proeftraining is 

altijd mogelijk! 
www.atalantehorssen.nl 

 
Sponsoren van onze vereniging bedanken wij middels het etiket aan de 

zakken! 
 

Wij wensen iedereen een gelukkig & en een sportief 2024! 

 
 

http://www.atalantehorssen.nl/
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Kom in beweging! 

Op de website van de parochie kunt u binnenkort lezen over de schitterende 

kerststallen die er in de 5  kerkdorpen worden gebouwd. Wanneer u de foto’s 

bekijkt, dan ziet u het schilderachtige werk van de vrijwilligers om de dorpen 

en kerken in kerstsfeer te brengen. Elke stal vertelt het verhaal van Christus’ 

geboorte. Al deze vrijwilligers kwamen in beweging! 

Bij de kerststallen worden ook al de Drie Koningen gezet. Ze waren nog niet 

aan zet, … maar ook zij kwamen in beweging. Wij vieren hun aanwezigheid op 

6 januari. Dan komen de drie wijzen met de geschenken aan bij de stal in 

Bethlehem. Een hele tocht hebben ze afgelegd door vijandig gebied, maar hun 

doorzettingsvermogen wordt beloond. Ze volgen die bijzondere ster aan het 

firmament en ze doen dat samen. Samen op pad gaan is altijd beter! Ze 

kunnen hun geschenken geven aan Jezus, dat kleine kind in de kribbe. Goud 

voor de koninklijke status van het kind, wierook voor zijn goddelijkheid en 

mirre voor zijn menswording.  De missie van de Drie Koningen is geslaagd. 

Hun op pad gaan heeft geleid tot succes. Zij kwamen in beweging. 

En na de Kersttijd? Het wordt dan “stil in de kerken.” De kersttijd is voorbij, 

weg is de warmte en voor mensen begint de kille tijd van het jaar, het zijn de 

dagen van de grote leegte. We missen het Licht! De mooie versieringen zijn 

weg en we vergeten om in beweging te blijven. We moeten samen op pad 

blijven gaan. We zijn immers aanbeland in de maand januari, de maand van 

de Kerkbalans. En u ziet niet dat ook nu heel veel vrijwilligers in beweging 

zijn. Zij vouwen namelijk de brieven en stoppen deze in de enveloppen die in 

de maand januari bij u in de brievenbus vallen. En het zijn heel veel brieven 

die door vrijwilligers worden rondgebracht. Weer andere vrijwilligers die in 

beweging komen! 

Wilt u ook in beweging komen door de actie kerkbalans te steunen? Dat kan 

door uw bijdrage over te maken op de rekening van de parochie, heel veel 

dank daarvoor. En wilt u letterlijk in beweging komen, doe dan mee op 

zaterdag 20 januari as.  Pastoor Zimmermann maakt op die zaterdag een 

fietstocht naar de vijf kerkdorpen van de parochie van de H. Franciscus en H. 

Clara. Pastoor en vrijwilligers fietsen naar alle dorpen en komen op de 
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begraafplaatsen bijeen voor een gebed om te vragen om spirituele en 

materiële zegen en steun! Wij vragen u om een ruimhartige,  financiële 

bijdrage, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan en 

we ook in 2024 weer de kerk kunnen versieren en de kerststallen kunnen 

opbouwen. Tijdens deze fietstocht kunt u tegen een bijdrage een schitterend 

Licht krijgen, namelijk een kaars met de afbeelding van de Ewaldenkerk. 

Opbrengst is voor de restauratie van de kerktoren.  

 
Wilt u meefietsen en samen in beweging komen! Geweldig! Het programma 

is als volgt:  

Om 10.00 uur is de start vanuit Druten. We verzamelen ons om 09.50 uur 

voor de Ewaldenkerk aan de Hogestraat nummer 2 in Druten. 

De eerste stop is in Afferden op de begraafplaats Het Hoog. Vandaar fietsen 

we naar Deest, naar de  kapel op de begraafplaats, aankomst omstreeks 10.50 

uur. Dan staat Horssen op het programma, de bijeenkomst is op de 

begraafplaats aan het Kerkepad om 12.00 uur.  

Vervolgens is het tijd voor een pauze. We houden deze op een mooie plek in 

Horssen. U krijgt een kop koffie of thee aangeboden en u kunt uw zelf 

meegebrachte boterham opeten.  

Om 13.15 uur zijn we in Puiflijk bij de kerk, om te eindigen om 14.00 uur in 

Druten.  

Fijn wanneer u ook in beweging komt voor uw kerk! Van harte welkom! 
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Herinneringen aan  de watersnood van 1861 in Maas en Waal (Jan Herckenrath) 

Een zoektocht op internet naar een Horssense familienaam werd de aanleiding tot dit 

artikel. 

De evacuatie eind januari 1995 zal velen van ons nog vers in het geheugen liggen. Over 

de dijkdoorbraak van de Maas in Overasselt in de eerste dagen van januari 1926 hebben 

velen van ons nog kunnen horen vertellen door onze ouders; zij hebben de gevolgen 

hiervan en de gelijktijdige strenge vorst aan den lijve ondervonden. 

Koningin Wilhelmina en prins Hendrik brachten een bezoek aan het getroffen gebied. Ter 

herinnering hieraan werd een jaar later een granieten obelisk opgericht aan de 

Graafseweg in Alverna. Dit monument werd onthuld door prins Hendrik; aan personen, 

die zich tijdens deze ramp verdienstelijk hebben gemaakt, werd een erepenning 

uitgereikt.  

Op 1 februari 1861 veroorzaakte kruiend ijs een dijkdoorbraak in Beneden Leeuwen; de 

ijsdam blokkeerde de waterafvoer van de Waal. 37 inwoners van Leeuwen kwamen 

hierbij om het leven. Van Beuningen tot Dreumel kwam Maas en Waal onder water. 

Koning Willem III en Prins Hendrik kwamen in Leeuwen hun medeleven tonen. Als 

aandenken hieraan werd in 1874 een gedenknaald opgericht. Er 

werden penningen uitgereikt aan belangrijke hulpverleners met 

de beeltenis van Willem III. De laatste was eerder in 1855 

begonnen met het uitreiken van deze eerbewijzen. In dit jaar 

raakten in maart de Rijn en de Waal verstopt door kruiend ijs. 

O.a. de Gelderse Vallei, de Betuwe en Maas en Waal kwamen 

daardoor onder water te staan. 

In vele eerdere jaren waren er hier vele overstromingen; hopelijk 

zijn bovengenoemde de laatste.  Internet verschafte mij bij 

toeval de lijst van personen, die in 1861 de eretekens hebben 

ontvangen; het zijn er 42 o.a. beheerders van waterschappen, 

burgemeesters, schippers, veermannen, zalmvissers, 

veldwachters. Met enige trots worden de personen met naam 

vermeld, die met Horssen direct of indirect in verband staan. 

- J. Meijer, voorzitter Commissie voor den watersnood te Druten 

- H. Arts te Horssen 

- T.G. Boerkamp, R.C. pastoor te Horssen 

- C.B. Hiebendaal, burgemeester van Appeltern 

- S. de Jong, landbouwer te Horssen 

- Jhr. J.G.M. van Nispen tot Zevenaar, burg. van Horssen 

                        *************               
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De Kus van de Spinvrouw 

Op 1 december start de voorverkoop voor het toneelstuk ‘De kus van de 

spinvrouw’. Het spel wordt opgevoerd op 16, 17 en 18 februari  om 20.00 u. 

in dorpshuis De Horst. 

Dorpsgenoot Gerrit Kistemaker speelde afgelopen zomer zijn laatste 

toneelrol in het stuk ‘Welterusten’, geregisseerd door Erna Steeg en 

uitgevoerd door De Gheselle van den Spele uit Herpen. Vijfenzestig jaar 

lang is Gerrit al betrokken bij het toneel. Een pallet aan activiteiten staan 

binnen het theater op zijn naam. Teveel om op te noemen. Naast talloze 

rollen op het toneel, in films of op de radio, regisseert hij ook al vele jaren in 

Maas en Waal en daarbuiten. 

Met de regie en productie van het toneelstuk ‘De Kus van de Spinvrouw’ 

gaat een lang gekoesterde wens voor Kistemaker in vervulling. Hij heeft het 

verhaal  jaren geleden ontdekt  in de film ‘The Kiss of the Spider Woman’, 

met William Hurt (Oscar winnaar). Gerrit heeft het stuk bewerkt en er een 

productie van gemaakt.   

Het verhaal speelt zich af in een gevangenis in Buenos Aires in Argentinië,  

tijdens het Perron bewind. Twee veroordeelden - Molina en Valentin - 

worden samen opgesloten in een cel.  Het verhaal en het spel laten zien, 

dat geaardheid en karakter, verschillen in doelstellingen in het leven, een 

vriendschap van mens tot mens niet uitsluit . Er ontstaat openheid, begrip, 

respect, genegenheid en zorg voor elkaar. Helaas voor Molina met een 

fatale afloop.  

De cast en de crew bestaat uit:                                                                                                      

Molina    Jan Hoefnagel                                                                                                                               

Valentin    Karel van den Beld                                                                                                                                          

Cipier    Ben Kistemaker                                                                                                                                         

Stem directeur           Theo Verhoeven                                                                                                                     

Decor    Henk van Oosteren, Bas Vrij                                                                                                               

Licht en Geluid    Ton Gremmen                                                                                                                        

Grime    Sabrina Groenewald                                                                                                                                      

PR     Karel van den Beld    

                                                                                                                                 

Tijdens het toneelstuk is er geen pauze. De entreeprijs  bedraagt €15,00 per 

persoon, inclusief een consumptie. Reserveringen zijn alleen telefonisch 

mogelijk vanaf 1 december via Gerrit Kistemaker  06  - 514  021 13 
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Vrolijk kerstfeest  

‘S morgens wordt ik vaak uit mijn dromen gewekt door de radio met het nieuws. Dan 

draai ik me om en geef ik er een klap op. Ik wil het niet horen. Files, schiet- en 

steekincidenten, aanrijdingen, vrachtwagens met pech noem maar op. Waarom 

moet ik dat weten en waarom moeten die dingen überhaupt worden omgeroepen? 

Maar in de loop van de dag weet de actualiteit toch weer tot me door te dringen. 

Dood en verderf bij de Palestijnen en in Oekraïne. Wegkijken kan niet meer. En dan 

die regen, nu al maanden achter elkaar in de donkere dagen voor de kerst. 

Ik probeer me te verbeelden dat mijn sombere stemming wordt veroorzaakt doordat 

de nieuwsjagers juist in deze tijd van het jaar extra veel slecht nieuws menen te 

moeten brengen. Maar helaas, ik krijg het gevoel maar niet weg dat de wereld toch 

echt één grote k zooi is. 

Gelukkig voor de meeste mensen is dat ze dit sombere gevoel veel beter dan ik 

weten te verdringen, daarbij geholpen door het verdienmodel van middenstanders, 

pakjespieten en kerstman. Velen geven zich naar hartenlust over aan de krankzinnige 

hyperconsumptie die bij deze prettige feestdagen hoort. Dierbaren die alles al 

hebben krijgen pakjes met overbodige rommel. Alles opgefleurd met slierten 

lampjes aan de gevel en overal dezelfde nepkerstboom voor het huis. En ook ik moet, 

of ik nu in de stemming ben of niet, zoetsappige liedjes aanhoren over een arrenslee 

met belletjes en de stille nacht met het kindeke Jezus in de stal want het moet en zal 

gezellig zijn. 

Het contrast van dit feest met de ellende in de wereld is naar mijn smaak een beetje 

te groot geworden. Dat ligt echter geheel aan mij en dat komt doordat ik als kind te 

veel aan het gereformeerde geloof ben blootgesteld. Zo werd mij door de juffrouw 

van de zondagschool een schuldgevoel ingeprent waaruit we alleen nog konden 

ontkomen door met gesloten ogen en gevouwen handen biddend hoop te koesteren 

op verlossing van den boze. Dan kregen we met kerst een stichtelijk boek van W.G. 

van der Hulst mee en een sinaasappel. Maar de tijden zijn veranderd.  

Juist nu de wereld in een crisis geraakt door een hele reeks problemen, ontstaat er 

in de westerse samenleving een opleving van een extreem nationalistische en 

egocentrische mentaliteit. Een mentaliteit waar Ebenezer Scrooge uit Christmas 

Carol zich nog dood voor zou schamen. Maar gelukkig hebben wij in deze tijd geen 

last van nachtelijke geestverschijningen die ons te denken geven. Wij zien in deze 

tijd weliswaar wonderbaarlijke omslagen in de geestesgesteldheid van Wopke 

Hoekstra, Geert Wilders en Martin Bosma. Veranderingen die verbazend veel lijken 
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op de bekering bij Scrooge, maar toch anders. Want zolang we de asielzoekers op 

veilige afstand in Ter Apel kunnen vasthouden, hoeven wij niet te somberen, laat 

staan ons schuldig te voelen aan de ellende van anderen. De tijden zijn veranderd. 

Misschien moet ik mijn zwartgalligheid tijdens de kerstdagen ook maar gewoon 

opgeven. De illusie dat het ooit nog goed kan komen vergeten. Accepteren dat ons 

land als reactie op de problemen naar radicaal rechts oprukt. Net doen alsof er geen 

klimaatprobleem is. Net als de orthodox christelijke oliebaronnen in de VS denken 

dat de olie een geschenk van God is dat je niet mag weigeren. En net als de Sultans, 

Emirs en Sjeiks accepteren dat de ondergang van de mensheid vanwege de 

klimaatopwarming nu eenmaal gewoon Gods wil is. Het voordeel van deze versies 

van geloof, hoop en liefde is dat je nergens op hoeft te hopen zodat je ook niet hoeft 

te wanhopen en dat je de liefde vrijelijk door de maag kunt laten gaan.  

Eigenlijk had ik het geloof in God al afgezworen, maar ik geef toe, zo rondom de 

kerstdagen is het wel erg verleidelijk om even net te doen 

alsof. De wereld wordt er toch ook niet beter van als ik op een 

houtje ga zitten bijten. Ik pel deze keer toch maar een extra 

sinaasappeltje als nagerecht bij de stampot. 

Vrolijk Kerstfeest 
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Laatste Klep, 

Dit is de laatste Klep. Echt waar? Ja echt waar en niet 

alleen van dit jaar maar echt de allerlaatste Klep. 

Nou ja, de allerlaatste Klep die met best wat moeite, 

gemopper en gezweet tot stand is gekomen. Wat is er 

aan de hand? 

Twee belangrijke medewerkers hebben na bijna zeven jaar trouwe toewijding 

hun dienstverband opgezegd. 

Wie?  Het zijn de Kyocera TASKalfa 1061 alias de linkse en KyoceraTASKalfa 

1064 alias de rechtse. Na enige maanden met diverse ongemakken en 

gebreken liep het niet meer zo lekker met die twee. Met stemverheffing 

aanspreken noch het toedienen van krachtige schoppen of 

stroomonderbrekingen hielp. We moesten besluiten of door blijven 

modderen nog wel zinvol zou zijn. Het was geen kwestie van koele 

berekeningen over de terugverdientijd. Nee, oplopende ergernis, falend 

functioneren met haperingen, kostbare eerstelijns hulp van een getergde 

voorzitter en schaarste van passende donororganen gaven de doorslag. De 

stekkers zijn eruit getrokken. Er zal geen Klep meer uit deze wonderen van 

techniek rollen. De uitvaart staat gepland op donderdag 21 december met 

koffie voor intimi in De Horst. Geen bloemen. 

In januari hopen we met twee splinternieuwe Kyocera werkpaarden de 

productie te hervatten. Goed nieuws voor alle verenigingen in Horssen: We 

kunnen dan jullie programmabuukskes voor evenementen ook in kleur 

drukken. (Kost wel wat extra natuurlijk). 

De Klep blijft kleurloos zoals altijd, tenzij je De Klep via de dorpssite 

Horssen.nu bekijkt. Dat kost dan weer niks extra. 

Namens het voltallige bestuur, de redactie, de regelmatige schrijvers en de 

onvermoeibare rondbrenger wensen wij de zeven trouwe drukkers weer 

zeven prettige nieuwe jaren toe met veel vette Kleppen, zonder 

machinestoringen.  
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Oh ja, voor alle adverteerders ook de beste wensen, maar maak uw ads a.u.b 

niet te vet zwart, dat kost veel toner, stemt de lezers somber en dat vinden de 

nieuwe werkpaarden ook niet prettig. 

PS Gezien de nieuwe politieke wind in het land, zoeken we nog een extra 

schrijver van stukjes die daarmee kan meewaaien. Hij of zij mag ook migrant 

van buiten Horssen zijn. Mogelijk kunnen diens opvattingen de wind weer 

laten keren. 

PS Ook alle lezers, of ze nu wel of niet een vrijwillige bijdrage doen, wensen 

wij ook nog minstens zeven vette jaren toe met veel leesplezier.  

Bestuur Dorpskrant De Klep 

 
  



42 
 

       
Help Museum Tweestromenland met verhalen over de typische Maas en Waalse 

beroepen!  

Op 16 januari om 18.30 uur start in museum Tweestromenland de cursus ‘oral history’. 

‘Oral history’ is een manier om van niet opgeschreven verhalen via een specifieke 

interviewtechniek ‘sprekende herinneringen’ te maken en te behouden voor de toekomst. 

De ‘verhalenvangers’ krijgen een interviewcursus en worden begeleid bij het 

interviewproces: van het zoeken van een verteller tot en met het schrijven van het 

verhaal. 

Het Land van Maas en Waal staat bol van verhalen. Sommigen daarvan zijn al 

opgeschreven en vastgelegd, maar nog meer verhalen zitten in de hoofden van mensen. 

Iedereen heeft een verhaal te vertellen dat het bewaren waard is. Museum 

Tweestromenland wil verhalen vangen en vastleggen van mensen die werkten in de 

typische beroepen van het Land van Maas en Waal. Daarom is het museum op zoek naar 

verhalenvangers die mensen in ons gebied willen interviewen en hun verhalen willen 

vastleggen.  

  

Interesse en aanmelden? 

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Maas en Waal en geniet je van persoonlijke 

verhalen? Dan zoeken we jou! De cursusavonden zijn op 16 en 23 januari en 27 februari 

2024 in het Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen.   

Wil je een training volgen? Stuur dan een mail naar oralhistory@rarivierenland.nl om je 

aan te melden. Heb je interesse maar kun je deze datums niet, mail dan toch. Er komen 

misschien nog andere mogelijkheden. Voor meer informatie 

https://www.erfgoedpactrivierenland.nl/verhalenvangers-gezocht/ 

 

 
 

Herinneringen ophalen met de ‘De Jeugd van Toen’ 

 

Nog twee weken is de tentoonstelling ‘De Jeugd van Toen, jeugdcultuur 1960-

2000’ in museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen te zien! Op 31 

december staan ook de oliebollen klaar!  

www.mueumtweestromenland.nl 

mailto:oralhistory@rarivierenland.nl
https://www.erfgoedpactrivierenland.nl/verhalenvangers-gezocht/
http://www.mueumtweestromenland.nl/
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Kerstreces Historisch Informatiemiddag  
 

De Historisch Informatiemiddag  van de Historische Vereniging Tweestromenland is  iedere 

woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur open voor bezoekers. 

In het infocentrum kan men terecht met vragen over familie- en streekgeschiedenis, speciaal over Maas 

en Waal. 

U kunt een bezoek brengen aan deze Historisch Informatiemiddag in het documentatiecentrum van de 

Historisch Vereniging Tweestromenland,  gevestigd in het souterrain van het Mozaïek aan de 

Campuslaan 6, te Wijchen.  

Op de website van de vereniging is eveneens veel historische informatie te vinden.  Op het forum onze 

website kunt u uw vragen stellen. Hiermee komt uw vraag beschikbaar voor een groter publiek. 

www.tweestromenland.com 

In verband met de feestdagen is het documentatiecentrum gesloten op woensdag 27december en 3 

januari. 

 

  

http://www.tweestromenland.com/
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